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Tussen Lek en IJssel ligt, Lopiks polderland. 

Wilgen, wijd en wetering, lieflijk en charmant. 

Waar het mooi zwartbonte vee. 

Graast langs sloot en vaart. 

Daar is mijn lief Cabauw, het mooiste dorpje op aard. (2x) 

 
 

Waar geen flat en geen fabriek,  

’t landelijk beeld verstoort. 

Waar je in de zomernacht, gekwaak van kikkers hoort. 

Waar men kent de romantiek, van kerk en achterkaai. 

Daar is mijn lief Cabauw, het mooiste dorpje op aard. (2x) 

 

Waar men spreekt een eigen taal,  

van keu en pèrd en ver’s. 

En waar men zo heerlijk smult, van errepels met ke’s. 

Waar men weet van balkenbrij,  

van biest en kouwe smoort. 

Daar is mijn lief Cabauw, het mooiste dorpje op aard. (2x) 

 

Waar iedereen in tijd van nood, kent zijn burenplicht. 

Waar men met vereende kracht,  

een gemeenschapshuis op richt. 

Waar men één familie vormt, één in vreugd en rouw. 

Daar is mijn lief Cabauw, het mooiste dorpje op aard. (2x) 

 


