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In een bordeel schaars gekleed voor de ruiten, 

Zit iedere avond mijn Annemarie. 

Soms blijf ik staan en dan kijkt ze naar buiten. 

Ze lacht en ze wenkt, maar naar binnen durf ik niet 

 

Refrein: Annemarie je bent de zon in mijn leven. 

In wind of in regen ze schijnt als ik je zie. 

Zilver en goud zou ik jou willen geven, 

Maar meer dan mijn liefde voor jou heb ik niet. 

 

De straten zijn leeg als de deuren gaan sluiten, 

Maar ik wacht nog steeds op mijn Annemarie. 

Al maak ik geen kans zonder geld zonder duiten. 

Ze lacht nog een keer maar naar binnen durf ik niet. 
 
Refrein: 
 

Maar eens komt er een dag 

dan sleep ik haar mee naar buiten 

En spring als een tijger op mijn Annemarie. 

Dan duurt het niet lang voor de klokken gaan luiden. 

Dan zingt iedereen voor mijn wijffie dit lied. 

 

Allen: Dan zingt iedereen voor zijn wijffie dit lied. 
 
Refrein: 
 

Nee, nee, nee, meer dan dit liedje voor jou heb ik niet.

  


