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Ik denk nog vaak terug aan waar ik ben geboren. 

         Bassen: geboren 

Waar ik warmte...en liefde...heb gekend.  

Ben je dicht bij huis of in verre oorden.     

         Bassen: oorden 

Heimwee doet pijn waar je ook bent. 
 

Refrein:  Dorp aan de rivier, ik draag je foto in mijn hart. 

Zie jouw kerk, de kroeg,...de weg naar huis. 

Weet dat ik van jou hou en dat ik je nooit 

vergeten zal. 

Dorp aan de rivier jij bent mijn thuis. 

 

Wil ik jou weer zien...sluit ik mijn ogen.     

         Bassen: ogen 

En zie jouw kleine kerkje...aan het plein. 

Ik stond achter het vaandel van de fanfare. 

         Bassen: fanfare 

Ach zouden al die mensen ... er nog zijn. 
 
 
Refrein: 
 
Instrumentaal:  
 
Refrein: 
 

Dorp aan de rivier jij bent mijn thuis. (vertragen) 
 

t

e

n

o

r

e

n 

t

e

n

o

r

e

n 


