
Met de vlam in de pijp 
 

140 

 

 

refrein:  Met de vlam in de pijp scheur ik door de 

Brennerpas, 

 met mijn dertig tonnen diesel ver van huis maar in 

mijn sas. 

 Met de vlam in de pijp door die eindeloze nacht   

 en dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op 

me wacht.   
 

 

Het is niet erg om hier te rijden zoveel nachten ver van jou. 

Want m’n wagen zal me brengen door de nevel en de kou. 

Als ik thuis ben zul je zeggen blijf wat langer als het gaat. 

En je weet ik zou graag willen maar da’s iets wat niet 

bestaat. 
 

 

refrein:  
 

 

Even stop ik op een rustplaats langs die eindeloze baan. 

Hoeveel keer ik hier gestopt ben, ja dat weet alleen de 

maan. 

En de weekends die ik thuis ben zal voor ons het einde zijn. 

Omdat ik zo lang van huis ben lijkt ons leven een refrein. 

 

refrein: 2x 


