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Ome Koos heeft altijd wat te vieren 

Dat doet 'ie 't liefst in 't café 

Hij kent ook alle soorten bieren 

Want limonade telt niet mee 

Hij wil altijd de laatste klant zijn 

Zo loopt 'ie door de koude nacht 

En eenmaal thuis weer aangekomen 

Dan zingt 'ie voor z'n vrouw heel zacht 

 
 

Refrein: 

'k Zie nog steeds die grote glazen 

Vol met lekker schuimend bier 

Ik ga nu maar lekker dromen 

Van 't cafeetje vol plezier 

Tot de vogeltjes weer fluiten 

Steeds dezelfde melodie 

En ik hoop dat die paar uren 

Niet zo lang meer zullen duren 

Voordat ik m'n vrienden zie 
 

Eenmaal in 't café weer aangekomen 

Dan vraagt 'ie aan de kastelein 

"Heb jij ook van die fijne dromen 

Van drinken en lang dronken zijn" 

Dan zingt 'ie mee met alle platen 

En roept 'ie "we gaan nog niet naar huis" 

En iedereen laat hem maar praten 

Hij denkt niet aan z'n vrouwtje thuis 
 

Refrein 
1 toontje omhoog! 

Refrein (Laatste 3 regels herhalen) 

Bambambambam 

Bambambambam 

Bambambambam 

Bambambambam 

Bambambambam 

Bambambambam 

Bambambambam 


