De Hamborger Veermaster

Ik zat ruim een jaar op een Belgische schuit.

To my hooday, to my hooday. (Na elke eerste coupletregel!)
De mast was zo krom als d'n schipper z'n fluit.
Tom Yy hooday, hooday, ho. (Na elke tweede coupletregel!)

Refrein: Blow, boys, blow for Californio,
there is plenty of gold, so I am told,
On the banks of Sacramento.

De kok zat geknoopt aan ‘t ouwe fornuis.
Anders gleed hij door vet uit zijn vieze kombuis.

Refrein:

Na twee weken weg zag je overal zee.
Je zag zelfs de golven in het ruim daar benee.

Refrein:

Geen rat was te zien en geen muis werd gehoord.
Die sprongen van angst in de haven van boord.

Refrein:

Ik kwam er uiteindelijk zwemmend toch aan.
De rest is helaas met de houtworm vergaan.

Refrein:
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