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Tjalaaaaa lalalalalala…………… 
 

Refrein: Het dondert en het bliksemt 

en het regent meters bier, 

Het wordt dus pompen of verzuipen 

da's de enige manier. 

Om de juiste koers te varen 

met de wind in onze rug, 

Geniet met volle teugen, 

zulke tijd komt nooit terug 
 
Behoed je voor het ergste, wees zeer goed voorbereid 

Hou het hoofd maar boven water in dees turbulente tijd. 

Straks gaat het gebeuren het is eens en dan nooit meer, 

De hemel breekt pas open en dan gaat het hier tekeer. 
 
Refrein: 

Tjalaaaaa lalalalalala…………… 

 

Laat de tijd zijn werk doen, 't leven gaat zoals het gaat 

Maar zorg dat je er bij bent, dat je weet dat je 

bestaat. 

Laat de vreugdevuren branden, doe het onrecht in de ban 

Geniet met volle teugen, pluk de dag zoveel je kan. 
 
Refrein: (2x 2de keer laatste 4 regels herhalen) 

Tjalaaaaa lalalalalala…………… (3 á 4x  herhalen eventueel polonaise) 
 


