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Refrein: Geniet van ‘t leven, zolang als je leeft. 

Het is toch zo kort, de tijd die het geeft. 

Want straks als het voorbij is dan heb je spijt ervan. 

Geniet dus van het leven zolang als het nog kan..  
 

De ene wil dit, en de andere dat. 

Soms moet j’ ’t nog krijgen of heb j’ ’t gehad. 

Is werken en geld hebben alles op aard’. 

Kom mensen gezond zijn is toch veel meer waard. 
 
Refrein. 

 

Het kan o zo mooi zijn, vergeet dat toch niet. 

Al heb je ook zorgen en weleens verdriet. 

Wat ooit mag gebeuren, verlies nooit de moed. 

Want ja vroeg of laat toch komt alles weer goed. 
 
Refrein. (2x) 


