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Als de morgen komt en de laatste schaduw vergaat. 

Kijkt een zeeman naar zijn meisje dat dicht naast hem 

staat. 

Aan de kade ligt het schip dat stil op hem wacht. 

“Schat ik hou van jou”, zegt zijn liefje zacht. 
 

Refrein: Sierra, Sierra. Madre del Sur. 

Sierra, Sierra. Madre. 

Sierra, Sierra. Madre del Sur.  

Sierra, Sierra. Madre. 
 

Zij hoort hem fluist’ren “Liefste ik moet nu gaan”. 

Hij gaat naar zijn schip en zij blijft stilletjes staan. 

Aan boort begroet hij zijn maats die meegaan naar zee. 

Die allen hun schat achter laten in San José. 
 
Refrein. 

 

Dan als het schip de haven langzaam verlaat. 

Zwaait hij naar zijn lief , die daar op de kade staat. 

Met achter haar de bergen van Sierra Madre. 

Zijn thuis, de plek van zijn lief en zijn baken op zee. 
 
Refrein.  


