
Medley 1 

76 

 

Mijn vissersmeisje, kom maak een reisje 

Zing bij dit wijsje, een blij refrein 

Het vissersleven, zal vreugde geven 

Kom wendt de steven, ‘t zal heerlijk zijn. 
 
Op de woelige baren, bij storm en bij wind  

Denkt hij steeds aan zijn blondje, dat vrolijke kind  

Zij leeft in zijn, zij zingt in zijn bloed  

Hij hoort nog haar stemme, bij de eb en de vloed. 
 

Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht. 

Waar ‘t vertrouwde huisje altijd op mij wacht. 

Waar de meeuwen schreeuwen boven ’t golfgedruis, 

Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis 

Waar de klokken luiden: ’Visser vaar naar huis!’ 

Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis. 
 
 Transponeren 
 

My Bonnie is over the ocean, my Bonnie lies over the sea.  

My Bonnie is over the ocean.  

Oh bring back my Bonnie to me, to me.  

Bring back, oh bring back, oh bring back my Bonnie to me to me.  

Bring back, oh bring back, oh bring back my Bonnie to me. 
 

Hoor je het ruisen der golven, hoor je het lied van de zee.  

Vaar met me mee om de wereld, m’n kind, 

Kom, kus me en ga met me mee.  

Vaar met me mee om de wereld, m’n kind,  

Kom, kus me en ga met me mee. 
 

Als de klok van Arnemuiden, Welkom thuis voor ons zal luiden. 

Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis, 

Als een schip op zee gebleven is 


