Als de Oceaan van Bier was

Als de oceaan van bier was,

En 't regent witte wijn,

Dan zou 't bij storm en regen
best op zee te harden zijn.

Maar helaas het is slechts water,
En dat water smaakt zo zout.
Dat is werkelijk toch geen leven,
Als een man van drinken houdt.

Refrein: Kom matrozen drink met mij.
Een glaasje bier maakt je zo blij.
We drinken op het zeil en de mast,
Die zo goed bij ons scheepje past.

En als ik nu geen matroos was,
Was ik vast wel kastelein,

Ik heb veel verstand van drinken
Ja, dat zou de reden zijn.

Maar het liefste drink ik zelf,
Dronk mijn voorraad op misschien.
't Is daarom dat ik maar liever
als matroos de kost verdien.

Refrein.
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