Niet Kniezen, Niet Zeuren

Soms lijkt alles triestig, zwarter dan de nacht
Maar 't wordt weer helder, als je weer eens lacht
Lachen is een wonder, alles komt terecht

Weg verdriet en zorgen, 't leven is niet slecht.

Refrein:  Niet kniezen, niet zeuren
Da's hartstikke fout
Vergeet niet te leven
Want straks ben je oud.

Wie kan mij vertellen, waar de hemel is?
Boven bij de vogels, of onder bij de vis?

'k Zal het u vertellen: De hemel die is hier
Daarom lieve mensen, maakt toch veel plezier!

Refrein.

Als je nog bij stem bent, zing mee met dit lied.

Denk niet aan je sores, maar feest mee en geniet.
Het leven duurt maar even, straks dan heb je spijt.
Al dat tobben is toch zonde van de tijd.

Refrein.
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