Refrein:

Kom d'r in, zet je hoed af

Kom d'r in, zet je hoed af,

Kom d'r in, schuif je stoel maar bij.
Doe maar net of je thuis bent,

En zet al je zorgen opzij.

De baas van een kroegje in Mokum,

Die kwam op een aardig idee.

Hij zingt als de deur wordt geopend,

En iedereen zingt met hem mee.  Refrein:

Een tramconducteur die het hoorde,
Was dadelijk weg van dit lied.

Hij zingt het bij iedere halte,

En of er nu plaats is of niet. Refrein:

Laatst belde een vriendelijk heertje,
Zoals je er zelden een ziet.

Ik zei hem: 'Kom binnen, maar dat ie

De deurwaarder was wist ik niet!  Refrein:

Ik ging van de zomer uit vissen.

't Was smoorheet daar tussen het rieft,
Een snoek stak zijn kop boven water,

En zong gemeen grijnzend dit lied. Refrein:

M'n buurman gaat ied're week kaarten
En maakt het dan tamelijk laat.

Z'n vrouw wacht hem op bij de voordeur,
En slaat met een pook in de maat Refrein:
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