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Refrein: 

Er is een schip gezonken, vol bier en brandewijn. 

De maten waren dronken, en ook de kapitein. 

Er is een schip gezonken, vol bier en brandewijn. 

 

Ik weet nog goed toen ze uit Rotterdam vertrokken. 

Die oude schuit zat boordevol met alcohol. 

En ze hebben met z’n allen nog staan zwaaien. 

En nu zijn ze met z’n allen naar de haaien. 

Maar ze wisten wat er in de sterren staat. 

Dat een drankschuit vroeg of laat ten onder gaat. 
>Trager----------------------------------------------------- >nog trager 
 
Refrein 
 

Ik zit nog vaak in dat cafeetje aan de haven. 

En stel me voor hoe het aan boord moet zijn geweest. 

Want ze zaten met z’n allen aan de jajem. 

En verdwenen met z’n allen in ‘t majem. 

Maar ze wisten wat er in de sterren staat. 

Dat een drankschuit vroeg of laat ten onder gaat. 
>Trager----------------------------------------------------- >nog trager 
 
Refrein 
 

Dus ook als jij een keer op zee zou willen varen. 

Kijk dan goed uit met die bemanning op die schuit. 

Want met de drank, begint ook altijd het gedonder. 

Zo sta je boven en zo lig je er weer onder. 

Maar ook jij wist wat er in de sterren staat. 

Dat een drankschuit vroeg of laat ten onder gaat. 
>Trager----------------------------------------------------- >nog trager 
 
Refrein (2x) 


