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Refrein: Hoog in ’t noorden waait een gure wind 

Hoog in ’t noorden, waar we opgroeiden als kind 

Ligt het land vanwaar we komen 

Ligt het land wat ons verbindt 

Hoog in ’t noorden waait een gure wind 
 

Door het bruisen van de golven 

Klinkt heel zacht mijn wiegelied 

Het was ook daar waar ik mijn ware liefde vond 

Weidse hemel, grote vrijheid 

Eindeloze horizon 

Ben altijd met jou verbonden, heerlijk land 
 

Refrein: 

 

Bij het horen van een zeemeeuw 

denk ik aan mijn kindertijd 

Elke morgen klaart de nevel langzaam op 

Ik zal geen enk’le dag vergeten 

Ja, ik vertel het iedereen 

Zoals mijn land hoog in ’t noorden is er geen 
 

Refrein: 

 


