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Zie de tijd, die is vervlogen 

Weet de jaren zijn voorbij 

Het verleden heeft bewogen 

Overleven deden wij 

Meestal blij in mooie dagen 

Vergeten pijn in donk’re nacht 

Laat een wens je verder dragen 

In de toekomst die ons wacht 
 

Refrein:  Behouden vaart, behouden vaart 

Behouden vaart voor nu en dan 

Behouden vaart in alle tijden 

Behouden vaart voor alleman 
 

Duizend mijlen zijn gevaren 

Duizend mijlen in ’t verschiet 

Kalme zee of woeste baren 

Wat het brengt dat weet men niet 

Trouwe zeeën spieg’len beelden 

Ver geluk op ’t witte strand 

Met mensen die we samen deelden 

Op koers nu naar dat nieuwe land 
 

Refrein Instrumentaal: 
 

Nu vaarwel die twintig jaren 

reizen door naar nieuwe kust 

Sterke rots in woeste baren 

Vriendentrots stelt ons gerust 

Altijd zullen we blijven zingen 

Vreugdevol en onbegrensd 

Over levensmooie dingen 

gevat in deze zeemanswens 
 

Refrein:  


