Zeeman, je droomt van Hawaii

Volg de stem van je hart
Zeeman blijf niet dromen
Mijlenver wacht je bruid
Trek 't zeegat uit!.

Refrein:

Zeeman je droomt van Hawaii.
Van sprookjesland,

Met blauwe zee en palmenstrand.
Waar ied’re nacht

Het maantje lacht

En waar je liefste

Vol verlangen op je wacht
Waar ied’re nacht

Het maantje lacht

En waar je liefste

Vol verlangen op je wacht.

Het geluk dat je zoekt,

Is daarginds te vinden
Maak je droom tot een feit,
Zoek de werkelijkheid.

Refrein.
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