
De Allerbeste Kok 

35 

Ik ben de allerbeste kok.  

Jucheidi, jucheida. (na iedere eerste couplet regel!) 

M’n pannen lekken als een bok. 

Jucheidi heida. (na iedere tweede couplet regel!) 

 

Refrein: Jucheidi, jucheida. Rum is goed voor de cholera. 

 Jucheidi, jucheida, jucheidi heida. 
 

Ik zorg goedkoop voor proviand. 

Daar is soms iets mee aan de hand. 

Maar zo steek ik met groot gemak. 

Wat extra centen in m’n zak. 

 

Refrein:   

 

Wanneer ik ’s morgens vroeg opsta. 

Met koffie naar de mannen ga. 

Die is zo sterk da’s niet gezond. 

Ze krijgen blaren in hun mond. 

 

Refrein:  

Ja, erwtensoep maak ik ook graag. 

Ligt als een zoutzak op je maag 

Van spek heb ik nog nooit gehoord 

Een varken is er niet aan boord. 

 

Refrein:  

 

De rum zit in een houten vat 

Soms word ik wel een beetje zat 

De kapitein die drint het meest 

Dan wordt hij erger dan een beest. 

 

Refrein:  (2 x) 

 


