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Wij zijn vissers, wij varen de wereld rond, 

Al genietend van zee met volle teugen. 

Altijd klinken er liedjes uit onze mond, 

In de avond en de morgenstond. 

 

Als de boeg zich dan diep in de golven boort, 

Wordt met vreugde het lied van de vissers gehoord. 

Ja, wij halen het net en de vissen weer op. 

Onze vrijheid ligt dan op het ruime sop. 

 

Als de storm waait door ’t want en de touwen, 

Kan een ieder op ons vertrouwen. 

Als de storm jaagt, zijn wij vastberaden, 

Dan kan ieder op iedereen aan. 

 

Want wij vechten voor ’t schip en voor ’t leven, 

Als wij al onze krachten gaan geven………… 

 

Als de storm dan al razend voorbij is gegaan, 

Vangt voor ons weer het vrije leven aan. 

 

En dan vinden we ’t fijn, om toch vissers te zijn. 

Ja dan vinden we ’t fijn, om toch vissers te zijn. 

 

Zacht: Om toch vissers te zijn. 


