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En de meisjes van Japan, 

Ja daar houden wij wel van, 

Al kijken zij een beetje boos. 

In ieder stadje, een ander schatje. 

Op ieder wijsje een ander meisje. 

Bij ieder liedje, een ander grietje. 

Dat is het leven van een lichtmatroos. 
 

Refrein : Mijn schat tabé dan, een laatste afscheidsgroet. 

Ik ga weer varen, wat dat is wat ik moet. 

Je weet ik hou van jou, 

Ik blijf je altijd trouw. 

Dag lief, tabé, ik moet naar zee. 
 

Vraag niet mijn liefje dat wat niet gaat. 

Gauw nog even trouwen, daarvoor is het nu te laat. 

Ik ga weer varen, op zee en oceaan. 

Want op de baren ligt toch mijn bestaan’. 

 

En de meisje van Cabauw 

Ja die zijn toch veel meer vrouw. 

Dan in de rest van Nederland. 

In ieder stadje, geen ander schatje. 

Op ieder wijsje, geen ander meisje. 

Bij ieder liedje, geen ander grietje. 

Zo zijn de mannen van het weteringkoor. 
 
Refrein:  


