De Fles

De fles speelde een grote rol in heel m'n jong bestaan
Omdat m'n moeder zwakjes was, ben 'k aan de fles gegaan.
Nu glazen vriend, je gaf sindsdien reeds menig levensles.
Ik heb gelachen en geweend bij jou, hee ouwe fles.

Refrein (2x):  Mocht ik door de drank bezwijken
Mocht ik naar de donder gaan
Laat dan op m'n grafsteen prijken
'Hij kon niet meer op z'n benen staan’

Wanneer ik afgemonsterd was, dan was m'n eerste gang.

Naar haar die 'k beurt’lings kussen mocht, op link'r en rechterwang.
En als een ander naar haar keek, dan flikkerd’ ik mijn mes.

Vooral wanneer ik had te veel, gedronken uit de fles.

Refrein:

De kroeg waar z' in 't buffetje stond, bezocht ik ied’'re dag.
En menig glaasje schink ze in, met hare liefste lach.

Haar slank figuurtje, fijn gevormd, als was ze ‘n barones.
Toen hoorde ik, z' had tien procent, van elke dure fles.

Refrein:

Ja 'k hoorde veel, ik hoorde ook, als ik was buitengaats.

Dan was ze net zo lief voor ‘'t geld, met and're stokersmaats.
Toen sloeg ik 't boeltje kort en klein, van ‘t kroegje in de Nes.
Ik moest een jaar de bajes in, voor 't rammen met m'n fles.

Refrein:

En eens wanneer op d' oceaan, de stormwind giert en brult.
Wanneer de dood z'n grauwe kleed, over ons vaartuig hult.
Wanneer vergeefs de marconist, het sein geeft : S.0.S!
Dan spoelt mijn laatste groet aan land, gesloten in een fles.

Refrein:
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