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Wanneer ik in den vreemde,  

Een torenklok hoor slaan. 

Denk ik steeds aan mijn dorpje,  

Zo ver van mij vandaan. 

Ik zie dan ook het meisje,  

Waar ik zoveel van hou. 

En ’t is alsof ze fluistert:  

”Straks ben ik weer bij jou.” 
 
Refrein: Als in den vreemde, de klokken gaan slaan. 

Denk ik aan’t dorpje, waar ‘k weg ben gegaan. 

Dagen en nachten, zijn al mijn gedachten. 

Bij lieve meisje, zo ver hiervandaan. 

Bim, bam, bim, bam. 

Meisje zo ver hiervandaan. 

Bim, bam, bim, bam. 

Steeds blijft mijn hart voor jou slaan.. 

 

Ik denk vaak in den vreemde 

Aan een toekomst voor ons twee. 

En als ik flink gespaard heb, 

Brengt ’n schip mij met zich mee. 

Voorbij is dan de heimwee, 

Als d’bruidsklok voor ons slaat 

Want dan word jij mijn vrouwtje, 

Mijn trouwe kameraad. 
 
Refrein: 


