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't Is laat in de middag, de dag op z’n end.  

Stil in de kade maar hier uit de tent,  

Klinkt een lied en de wind voert het mee  

En als je goed luistert versta je het refrein. 
 

Refrein: Laat ons drinken op al onze vrienden,  

Laat ons drinken op al onze vrienden,  

Laat ons drinken op al onze vrienden, 

die hier niet zijn.  
 
De woorden zijn simpel, we zingen weer hard.  

Het klinkt wat eenvoudig en soms heel verward.  

Maar 't is eerlijk en recht uit het hart.  

En al klinkt het zo vrolijk, je voelt ook de pijn. 
 
Refrein.  Gevolgd door Tussenspel 
 

Kom, hijs de boeg en gijp de kiel.  

Fok de kluiver en aan het wiel.  

Oh, strijk het zwaard en reef de mast. 

Houd de wind aan bakboord vast... 
 

We delen weer drank en we heffen het glas, 

Op hen die zijn varen op de eeuwige plas. 

En we weten ze vinden het fijn. 

Als wij ons plezieren met bier of met wijn. 
 
Refrein. 
 

Tussenspel begeleid door: La la la la la la la ……………….. 


