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Refrein: Ons dorp Cabauw, de plek waar ik altijd wil wonen. 

Ons dorp Cabauw, de plek die ik ieder wil tonen. 

Dorpje zo klein, geen plek kan zo mooi zijn als deze. 

Dorpje zo fijn, wij willen daar altijd wel wezen. 

 

Wie kent er niet die mooie plek, daar in het polderland. 

De lange smalle wetering, bewoond al aan weerskant. 

Met nieuwbouw nu rondom de kerk, met huizen groot en klein. 

Waar men nog leeft van ‘ons kent ons’, wij willen hier graag zijn. 
 
Refrein. 
 

De watertoren, snuffelpaal, de molen en de kerk. 

Dat is hier in de buurt toch echt, een duidelijk kenmerk. 

De bank is weg, maar daar staat nu, appartementsgebouw. 

Er is ook nog een brede school, vooruitstrevend Cabauw. 
 
Refrein. 
 

Connexxion weg, de buurtbus komt, nu vast op ieder uur. 

Naar Oudewater, Woerden en, bekenden aan het stuur. 

Zo ga je nu op je gemak, een lekker dagje uit. 

Je ziet van alles in de buurt, het kost zowat geen fluit. 
 
Refrein. 
 

Het clubgevoel en de muziek, wij staan erom bekend. 

Zingen, spelen, alles kan, er is genoeg talent. 

Een zeemanskoor werd opgericht, het was maar voor één keer. 

Maar ja als het gezellig is, dan worden dat er meer. 
 
Refrein. 
 

En aan het einde van dit lied, willen wij zeggen gaan: 

“Zing nog vele jaren mee, wij gaan er tegen aan. 

Als koor ja vind je hier zowaar, een heleboel vertier. 

Gezelligheid staat bovenaan, je komt voor je plezier!  
 
Refrein. 


