Omdat ie zo Mooi is

Ja d'r zijn van die dagen met een zwier uit je kop
Alles goed, en dan wil je zo graag

Er valt wat te vieren, en je bent niet de B.O.B..
Alles klopt, op zo'n dag als vandaag.

Refrein:  Omdat ie zo mooi is, mooi is.
Ging die maar nooit meer voorbij
Mooi is, mooi is.
Doe nog maar vier dagen voor mij.

Er zijn ook van die dagen, dat je denkt: "Wat voel ik nou?”
Ik heb ineens zo'n zin om niks te doen.

Gewoon eens effen zitten en genieten van de dag

Zo'n dag die je niet ruilt, voor geen miljoen..

Refrein.

En er zijn ook van die dagen, 't zijn er maar een paar per jaar,
Gaan de mensen even lekker uit hun dak.

Ze lopen polonaise en ze drinken graag een glas.

Het is een dagje gaan op je gemak.

Refrein.

En dan zijn er van die dagen, Waar je met plezier aan denkt.
Zo'n dag waarop je alles bent geweest.

Tot aan het laatste glaasje, Als de B.O.B. al naar je wenkt........
Doodop, maar wat was het een feest.

Refrein. (4x.... 1ste %, 2de 6/8, 3de acapella met klappen  4de 6/8)
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